
Nimes, genieten als god
in Frankrijk

18 - 22 MEI 2026



Heen- en terugreis van Brussel-Zuid naar Nîmes met de tgv
Transport met touringcar op de bestemming
4 overnachtingen op basis van halfpension
Alle maaltijden
Alle in het programma vermelde bezoeken:
> Musée de la Romanité (Nîmes)
> Les Arènes de Nîmes
> Maison Carrée (Nîmes)
> Musée du Pont du Gard
> Palais des Papes (Avignon)
> Musée Camarguais
> Carrières des Lumières (Baux-des-Provence)
> Glanum
> olijfolieproducent
> Château d’Uzès
Gediplomeerde Nederlandstalige reisleider
Audioguides
Plaatselijke gidsen
Verblijfsbelasting, baantaksen, parkeergelden, btw
Bijdrage Garantiefonds
Reis en bijstandsverzekering
Vergoeding chauffeur
Vervoer naar Brussel-Zuid

18 MEI - 22 MEI 2026

5 DAGEN - 4 NACHTEN

Zuid-Frankrijk, en vooral de Provence, blijft een topbestemming voor
Belgische toeristen. Zon, zee, strand, lavendelvelden, moerassen,
Alpenuitlopers en historische steden maken de regio bijzonder
aantrekkelijk.

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON

€ 1320 DUBBEL KAMER / € 130 TOESLAG SINGLE

Meer info
Scan de QR-code:
www.samac.be

INBEGREPEN

NIET INBEGREPEN

Persoonlijke uitgaven
Dranken aan tafel zijn niet inbegrepen
Het ontbijt op dag 1 en het avondmaal op dag 5

NIMES - GENIETEN ALS GOD IN
FRANKRIJK



We vertrekken vanuit Diest naar Brussel-Zuid, waar we onze
reisleider ontmoeten en samen inchecken voor de TGV naar
het zonnige Zuid-Frankrijk. In een comfortabele rit van
ongeveer vijf uur glijden we richting Nîmes.
Bij aankomst wacht onze autocar ons op voor het
bagagevervoer, zodat we meteen op ontdekking kunnen in
het historische hart van de stad. De brede wandelboulevard
nodigt uit tot een eerste verkennende kuier, terwijl we
genieten van de warme mediterrane sfeer.
Onze eerste stop is het Musée de la Romanité. In een prachtig
staaltje hedendaagse architectuur maken we kennis met de
rijke geschiedenis van Nîmes. Het museum verrast
bovendien met een schitterend panoramisch uitzicht over de
stad. Daarna bewonderen we enkele hoogtepunten van het
Romeinse erfgoed: het indrukwekkend bewaarde amfitheater,
dat nog steeds plaats biedt aan 24.000 toeschouwers, en de
elegante Maison Carrée, een tempel uit de 1ste eeuw die geldt
als een van de mooiste voorbeelden van Romeinse
bouwkunst. Tegenover de tempel ontdekken we het Carré
d’Art, een modern architecturaal pareltje met hedendaagse
kunst.
We wandelen verder naar de betoverende Jardins de la
Fontaine, een oase van rust en groen rond de Gallo-
Romeinse overblijfselen. Hier bevinden zich onder andere de
mysterieuze Tempel van Diana en de imposante Tour Magne,
de enige overgebleven toren van de oude stadsomwalling.
’s Avonds genieten we van een gezellig diner en een
welverdiende nachtrust in ons verblijfshotel in Nîmes.

Na het ontbijt rijden we naar de Pont du Gard,
een van de meest indrukwekkende Romeinse
bouwwerken in Frankrijk en sinds 1985
opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Dit imposante aquaduct, 275 meter lang en 49
meter hoog, maakte ooit deel uit van de
watervoorziening van Nîmes en blijft tot vandaag
een meesterwerk van Romeinse bouwkunde.
We bewonderen niet alleen het monument zelf,
maar verdiepen ons ook in de geschiedenis via
het archeologisch museum. Daarnaast
ontdekken we de prehistorische Abri de la
Salpétrière en laten we ons meevoeren door de
spectaculaire natuurpracht in de omgeving.
Voor de lunch rijden we verder naar Avignon.
In de namiddag verkennen we deze charmante
voormalige pausenstad. Uiteraard bewonderen
we de wereldberoemde Pont d’Avignon – bekend
van het vrolijke kinderliedje – maar het absolute
hoogtepunt is het bezoek aan het
indrukwekkende Pauselijk Paleis. Dit gotische
meesterwerk uit de 14de eeuw getuigt van de
macht en rijkdom van de pausen die hier
verbleven. Ook het historische centrum van
Avignon, met zijn schilderachtige straatjes en
goed bewaarde stadsmuren, nodigt uit om
ontdekt te worden.
Avondmaal en overnachting in ons verblijfshotel
in Nîmes.

PONT DU GARD – AVIGNONDIEST - BRUSSEL - NISMES



BAUX-DE-PROVENCE – GLANUM
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ARLES – CAMARGUE – AIGUES-MORTES

Voor de middag staat de Zuid-Franse stad Arles op ons
programma. We focussen tijdens onze stadsverkenning
vooral op het rijke Romeinse erfgoed van de stad: we
bezoeken het goed bewaarde amfitheater, een arena uit
de 1ste eeuw na Christus en vandaag nog steeds
gebruikt voor toneelvoorstellingen, concerten en zelfs
stierengevechten, en de restanten van het Romeins
theater, waar ooit de Venus van Arles werd gevonden.
Op de Place de la République bezichtigen we ook de 20
m hoge obelisk uit de 4de eeuw na Christus. Maar Arles
heeft de toerist veel meer te bieden: ook schilder Vincent
van Gogh heeft er een onuitwisbare stempel gedrukt. Na
de lunch in Arles rijden we naar het natuurreservaat van
de Camargue, een prachtig park met uitgestrekte
moerassen, meren, velden en zoutpannen. Het is de
ideale plek om heel wat fauna te spotten: de roze
flamingo is ongetwijfeld de meest bijzondere van de vele
vogelsoorten die er leven, terwijl de Camargue- paarden
de meest gekende zoogdieren in het natuurreservaat
zijn. We brengen een bezoek aan het Musée
Camarguais om alles over de biodiversiteit van de regio
te weten te komen. Daarna verder naar Aigues-Mortes.
Nadat we het middeleeuwse erfgoed van het stadje –
fortificaties die in opdracht van Lodewijk de Heilige
werden opgetrokken – hebben bekeken, stappen we
aan boord van een toeristentreintje om er meer te weten
te komen over de zoutwinning. Avondmaal en
overnachting in ons verblijfshotel in Nîmes.

Vandaag starten we met een spectaculaire en
verrassende ervaring: een bezoek aan de Carrières
des Lumières in Les Baux-de-Provence. In
voormalige steengroeven en kunstmatig gecreëerde
grotten worden we ondergedompeld in een
indrukwekkend multimediaal spektakel van licht,
kleur en muziek. Daarna verkennen we het
charmante dorp Les Baux-de-Provence, hoog op
een rots gelegen en officieel erkend als een van Les
Plus Beaux Villages de France. Het dorp is nog steeds
verbonden met de familie Grimaldi, prinsen van
Monaco, die er de titel van markies dragen. De ruïne
van de machtige burcht torent nog steeds boven de
streek uit, maar het zijn vooral de pittoreske straatjes
en authentieke winkeltjes die jaarlijks miljoenen
bezoekers weten te bekoren. Na de lunch in Saint-
Rémy-de-Provence, de hoofdstad van de Alpilles,
ontdekken we de archeologische site van Glanum,
net ten zuiden van de stad. Dit Gallo-Romeinse
oppidum, prachtig gelegen in de bergen van de
Alpilles, is een ware reis door de tijd. Ooit trok een
“heilige bron” er zowel Griekse kolonisten als later
Romeinse bewoners aan, waardoor Glanum
uitgroeide tot een welvarende stad op een kruispunt
van historische handelsroutes. Na de verovering van
Gallië door Julius Caesar werd de stad verder
uitgebreid, tot ze uiteindelijk ten prooi viel aan
invallende Germanen. Dankzij meer dan 150 jaar
opgravingen kunnen we vandaag opnieuw een deel
van deze bijzondere site bewonderen.



BAUX-DE-PROVENCE – GLANUM

 UZÈS – NÎMES – BRUSSEL - DIEST

We sluiten de dag af met een bezoek aan een
olijfboomgaard in de vallei van Les Baux, waar de beroemde
olijfolie met Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) wordt
geproduceerd. We wandelen samen met de eigenaar tussen
de olijfbomen, brengen een bezoek aan de olieslagerij en
genieten van een heerlijke proeverij.
’s Avonds keren we terug naar ons verblijfshotel in Nîmes
voor avondmaal en overnachting.

Op onze laatste dag trekken we naar Uzès, officieel erkend
als Ville d’Art et d’Histoire en bekend als het eerste
hertogdom van Frankrijk. Dit sfeervolle stadje lijkt recht uit de
middeleeuwen te komen, met zijn charmante dorpshuizen,
smalle keienstraatjes en het indrukwekkende Château des
Ducs d’Uzès. De huidige – 17de – hertog woont er nog steeds
en stelt met trots delen van het kasteel open voor het publiek.
Een absolute blikvanger is de Tour Fenestrelle, een elegante
ronde klokkentoren uit de 12de eeuw. Toch leiden alle
straatjes ons vroeg of laat naar de gezellige Place aux
Herbes, het monumentale plein met zijn fontein,
middeleeuwse huizen en sfeervolle galerijen met kruisbogen.
Deze plek is zó fotogeniek dat ze meermaals dienst deed als
decor voor beroemde Franse kostuumfilms, waaronder
Cyrano de Bergerac.
Uzès staat ook bekend om zijn ambachtelijke aardewerk. In
de vele winkeltjes vind je nog steeds handgemaakte potten
in alle vormen, maten en kleuren – een ideaal aandenken
aan deze charmante stad.
Na de lunch keren we terug naar Nîmes, waar we onze
bagage ophalen en samen inchecken op de TGV richting
Brussel-Zuid. Bus richting Diest.

13



www.samac.be

SamAc
vzw


