
Klassiek Rome  
Drie duizend jaar geschiedenis in één stad

28 - 31 augustus 2026



INBEGREPEN

Vluchten : BRU – Rome – BRU
Luxe touringcar ter plaatse
Nederlandstalige begeleiding gedurende het volledige verblijf
3 nachten in Best Western Hotel President**** op basis van half
pension
Uitstappen en ingangstickets zoals vermeld in programma
Ticket openbaar vervoer
Audioguidesysteem
Btw, luchthaventaksen en garantiefonds
Reis en bijstandsverzekering
vergoeding chauffeur
Vervoer

NIET INBEGREPEN

Persoonlijke uitgaven
Middagmalen
Dranken aan tafel zijn niet inbegrepen

€ 1165 DUBBEL KAMER   / € 280 TOESLAG SINGLE

DEELNAMEPRIJS PER PERSOON

4 DAGEN - 3 NACHTEN
28 -31 AUGUSTUS 2026

ROME - ‘EEUWIGE STAD…’

Rome, aan de Tiber gelegen, blikt terug op een lange en bewogen
geschiedenis.
Als politiek en cultureel centrum herbergt de Italiaanse hoofdstad
de kleine, onafhankelijke Vaticaanstaat: het religieuze centrum
van het christendom.

Meer info
Scan de QR-code:
www.samac.be



KLASSIEK ROME

Vertrek vanuit Diest richting de
luchthaven van Zaventem, vanwaar
we onze vlucht naar Rome nemen. 

Bij aankomst worden we verwelkomd
door onze touringcar voor de rit naar
de catacomben van San Callisto. Deze
catacomben, uitgegraven aan het
einde van de 2e eeuw, werden
herontdekt in 1854.

Na een vrije lunch bezoeken we de
basiliek van Sint-Paulus buiten de
Muren, met het graf van de apostel
Paulus en het indrukwekkende
Romaans-gotische kloosterhof.
Vervolgens maken we een
sightseeingtour door het historische
centrum van de Italiaanse hoofdstad.

Daarna rijden we naar het Hotel ****,
waar we genieten van het avondmaal
en onze overnachting.

Na het ontbijt start ons avontuur in
Vaticaanstad. Bewonder de
adembenemende Sint-Pietersbasiliek met
de beroemde koepel van Michelangelo,
dwaal over het majestueuze Sint-
Pietersplein en laat je betoveren door de
meesterwerken in het Vaticaans Museum,
inclusief de wereldberoemde Sixtijnse
Kapel.
Na een vrije lunch maken we een sfeervolle
wandeling via de Engelenburcht en het
Altaar van de Vrede naar de levendige
Spaanse Trappen, waar je kunt genieten
van vrije tijd en de charmante Romeinse
ambiance. 
Onze wandeling eindigt op de
indrukwekkende Piazza del Popolo, met in
het midden een Egyptische obelisk die ooit
het Circus Maximus sierde.

De dag sluiten we af met een heerlijk
avondmaal en een comfortabele
overnachting in ons hotel.

ONTDEK VATICAANSTAD EN
HET HART VAN ROME

Als bezoeker maak je kennis met het antieke Rome, waarbij het Forum Romanum centraal staat. Tempels,
amfitheaters en triomfbogen zijn toonbeelden van een machtig keizerlijk verleden.

Het christelijke Rome fascineert met zijn kathedralen, Vaticaanstad en catacomben.
Tenslotte is er het bruisende, moderne Rome dat zich afspeelt rond de Spaanse Trappen.

Drie duizend jaar geschiedenis, verweven met moderne architecturale monumenten, weten elke bezoeker te
bekoren!

DIEST – ZAVENTEM – ROME

Na het ontbijt beginnen we onze
ontdekkingstocht in het hart van
het oude Rome met het Forum
Romanum, ooit het bruisende
middelpunt van macht en religie.
Uiteraard mag ook het Colosseum
niet ontbreken: het imposante
amfitheater waar 55.000
toeschouwers gladiatorenspelen
en zelfs nagebootste zeeslagen
konden bewonderen.

Na een vrije lunch wandelen we
langs het monument van Victor
Emanuel II naar de
indrukwekkende jezuïetenkerk
Sant’Ignazio di Loyola en het
magnifieke Pantheon, beroemd
om zijn unieke koepel in
ongewapend beton. De dag
eindigt op de levendige Piazza
Navona, met haar prachtige
fonteinen, waaronder Bernini’s
meesterwerk met de vier
wereldrivieren.

’s Avonds genieten we van een
diner in het centrum, gevolgd
door een betoverend bezoek aan
de sprookjesachtig verlichte Trevi-
fontein. Daarna is er vrije tijd om
het bruisende nachtleven van
Rome te ervaren.

Overnachting in het hotel.



ROME – ZAVENTEM

We beginnen de dag met een bezoek aan de basiliek van San Clemente, een fascinerend gebouwencomplex rondom een
twaalfde-eeuwse kerk, gewijd aan paus Clemens I.

Vervolgens wandelen we via het Circus Maximus en de beroemde Bocca della Verità naar het Tibereiland. Tijdens een
pestepidemie in 293 v.Chr. werd hier een tempel gebouwd ter ere van Asclepius, de Griekse halfgod van de geneeskunde.
De geïsoleerde ligging moest de verspreiding van ziekten voorkomen. Op de plek van deze tempel staat tegenwoordig de
basiliek van San Bartolomeo all’Isola.

We genieten van een vrije lunch op het levendige Campo de' Fiori, gevolgd door vrije tijd om de omgeving op eigen tempo
te verkennen. Daarna nemen we afscheid van Rome en vertrekken we voor onze terugvlucht naar Brussel.



Schenk een
SamAc-
Funbon
Op zoek naar het perfecte cadeau voor een verjaardag,
jubileum of gewoon om iemand te verrassen?

Weg met die standaard bloemen, etentjes en feestjes!
Schenk een SamAc-Funbon en geef de gelukkige
ontvanger de kans om te genieten van een leuke
activiteit, een gezellige uitstap of een ontspannen reis
met SamAc.

WWW.SAMAC.BE/REISCHEQUE

SAMAC-FUNBON: LEUK OM TE GEVEN,
FANTASTISCH OM TE KRIJGEN!

BINNENKORT BESCHIKBAAR
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